
 

Dæg 16 van de Runenreis met het Runenschip Alfaringdrakkar

ᛣ (Cweorth) - kw - Vuur, brandstapel en ᛥ (Stan) - st - Steen

Het Vuur in de Steen en de Steen in het Vuur.

 
‘De reis naar het hart van de vulkaan’

Het is vroeg in de ochtend aan boord van het Runenschip. Byggvir wordt wakker en 
hoort Beyla zingen. De ochtend gloort en de laatste mistflarden trekken geleidelijk 
weg. Beyla staat vooraan op het schip, dat zacht door het water glijdt. De zee is kalm. 
Beyla zingt een kalm lied. Byggvir voelt de betovering van Beyla’s zingen. Hij 
herkent het oeroude lied. Hij komt onder de dekens vandaan, gaat naast haar staan en 



zingt zacht met haar mee. Het is een lied voor de zee en voor de wezens die haar 
bezielen.

Plots zet Beyla een ander lied in, een dat Byggvir niet eerder heeft gehoord. Het lied 
is wilder, ruiger. De geest van Odin en de wind worden met het lied in beweging 
gebracht. Het runenschip snijdt steeds sneller door het water. Dan begint Beyla weer 
zachter te zingen en de wind kalmeert. Vervolgens draait ze plots haar gezicht naar 
Byggvir, kijkt hem met buitengewoon heldere ogen aan en zegt:

“Ik heb de laatste runen van deze reis gedroomd, Byggvir. ᛣ Cweorth en ᛥ Stan! 
Vandæg moeten we reizen naar het hart van de vulkaan, Byggvir. Het is de laatste 
krachtige stap naar ᛤ Chalice, het eindpunt, de Alpha en Omega van deze reis, de 
overvloed waar we van dromen en verwelkomen. De overvloed die we hebben leren 
zien op iedere dæg van deze reis.”

“Maar Beyla,” vraagt Byggvir, “Waarom bezing je deze ochtend de elementen van 
het water, de zee en de wind?” 
Beyla antwoordt: 
“Ik begrijp je vraag, Byggvir. ᛣ Cweorth gaat over het element vuur en ᛥ Stan het 
element aarde. Wel, het element water is mijns inziens het meest verbindende element 
en het is overal aanwezig. Ons runenschip is bijna onlosmakelijk verbonden met het 
water.”

Byggvir zegt: “Bijna! Dat zeg je goed, Beyla, want ons schip kan net als meester 
Freyr’s schip Skidbladnir ook door de lucht vliegen. Het schip is door de zonen van 
Ivaldi gemaakt, de dwergensmeden bijna net zo goed als Sindre en Brokk.”

Beyla gaat verder: 
“Juist, Byggvir! En ons Runenschip de Alfaringdrakkar is verwant aan dat schip. Het 
Runenschip is een geschenk van Freyr, onze heer en meester, en wij, lichtelfen, 
helpen het bouwen en reizen ermee door de verbeeldingskracht van de 
runenreizigers!”

Ineens gaat er een lichtje branden bij Byggvir. Zijn ogen staan wijd open en hij zegt: 
“Ah, Beyla! Ik snap het! De elementen vuur, water, lucht en aarde zijn essentieel op 
onze runenreis en je roept ze aan als laatste eer, want ons schip heeft zijn laatste 
bestemming bereikt!” 
Tranen springen in hun beider ogen. 
En Beyla zegt: 
“Het was een mooie reis, Byggvir.” 
“Een machtig avontuur, Beyla,” voegt Byggvir toe, “Aan alle goede dingen komt een 
eind.”



Beyla laat haar hoofd wat zakken en zegt zacht: 
“Hadden we op dæg 15 de vuurvogel niet al gezien?” 
Uit het niets staat ineens Freyr naast hen. 
“Het is tijd,” zegt hij. Hij spreidt zijn armen wijd en zingt: 
‘Odin…O Odin O o o o o Odin…’  Eerst zijn de lichtelfen Beyla en Byggvir verbaasd 
dat ze Ingwi-Freyr Odin horen aanroepen maar wanneer de wind begint te waaien 
begrijpen ze waarom. 
En de wind begint harder  te waaien, de golven worden hoger en hoger, de wind 
wordt stormachtig… een enorme windvlaag neemt plots het schip uit het water en 
koestert het schip… 
Dan doemt er uit de zee een vulkaaneiland op. En het schip vliegt hoog… 
De wind stopt wanneer het schip zich boven de krater bevindt en dan zakt het schip 
de vulkaan in, steeds dieper de aarde in. 
De hitte in de vulkaan doet het schip ontbranden en ook Freyr, Beyla en Byggvir 
geven zich over aan het vuur. 
Het schip en haar bemanning gaan onder in een lavazee, of moet ik zeggen een 
magmazee. De steen is in het vuur en vuur en steen zijn één geworden, als het water, 
vloeibaar. 
Het Runenschip en haar bemanning ondergaan een laatste inwijding, een laatste doop 
voorbij de wereld die het oog kan zien, voorbij de schaduw die leven en dood scheidt. 
Nog één dæg… 
Het is aan ons om met ᛥ Stan het Vuur ᛣ Cweorth binnen te gaan als droomreis en 
de loutering ervan te ervaren. Alle illusies worden door het vuur verteerd en de lessen 
worden door ᛥ Stan als herinneringen opgeslagen. 
Een eeuwig vuur brandt diep binnenin de steen.

   



Dæg 16 of the Rune Journey with the Rune Ship Alfaringdrakkar

ᛣ (Cweorth) - kw - Fire, pyre and ᛥ (Stan) - st - Stone 
The Fire in the Stone and the Stone in the Fire. 
‘The journey to the heart of the volcano’

It is early in the morning aboard the Rune Ship. Byggvir wakes up and hears Beyla 
singing. The morning dawns, and the last mist slowly dissipates. Beyla stands at the 
front of the ship, which glides gently through the water. The sea is calm. Beyla sings 
a soft song. Byggvir feels the enchantment of Beyla's singing. He recognizes the 
ancient song. He comes out from under the blankets, stands next to her, and sings 
softly along with her. It is a song for the sea and for the beings that inhabit it.

Suddenly, Beyla begins a different song, one Byggvir has never heard before. The 
song is wilder, rougher. The spirit of Odin and the wind are set in motion with the 
song. The rune ship cuts through the water faster and faster. Then Beyla starts to sing 
more softly again, and the wind calms down. Then, she suddenly turns her face to 
Byggvir, looks him in the eye with extraordinary clarity, and says:

“I dreamed the last runes of this journey, Byggvir. ᛣ Cweorth and ᛥ Stan! Today we 
must travel to the heart of the volcano, Byggvir. It is the final, powerful step toward 
ᛤ Chalice, the endpoint, the Alpha and Omega of this journey, the abundance we 
dream of and welcome. The abundance we have learned to see on every dæg of this 
journey.”

“But Beyla,” asks Byggvir, “Why are you singing about the elements of water, the 
sea, and the wind this morning?” 
Beyla answers: 
“I understand your question, Byggvir. ᛣ Cweorth is about the element of fire and ᛥ 
Stan the element of earth. Well, the element of water is, in my opinion, the most 
connective element, and it is everywhere present. Our rune ship is almost inseparably 
connected to the water.”

Byggvir says: “Almost! That’s right, Beyla, because our ship, just like master Freyr’s 
ship Skidbladnir, can also fly through the air. The ship was made by the sons of 
Ivaldi, the dwarf-smiths, nearly as good as Sindre and Brokk.”

Beyla continues: 
“Exactly, Byggvir! And our Rune Ship, the Alfaringdrakkar, is related to that ship. 
The Rune Ship is a gift from Freyr, our lord and master, and we, the light elves, help 
build it and travel with it through the imagination of the rune travelers!”



Suddenly, a light bulb goes on for Byggvir. His eyes open wide, and he says: 
“Ah, Beyla! I understand now! The elements of fire, water, air, and earth are essential 
to our rune journey, and you call them as a final honor because our ship has reached 
its final destination!” 
Tears spring to their eyes. 
And Beyla says: 
“It has been a beautiful journey, Byggvir.” 
“A mighty adventure, Beyla,” adds Byggvir, “All good things must come to an end.”

Beyla lowers her head slightly and says softly: 
“Didn’t we already see the firebird on dæg 15?” 
Out of nowhere, Freyr suddenly stands next to them. 
“It’s time,” he says. He spreads his arms wide and sings: 
‘Odin… O Odin O o o o o Odin…’ 
At first, the light elves, Beyla and Byggvir, are astonished to hear Ingwi-Freyr call 
upon Odin, but when the wind begins to rise, they understand why. 
And the wind begins to blow harder, the waves grow higher and higher, the wind 
becomes...

A massive gust lifts the ship out of the water and cradles it... 
Then, from the sea, a volcanic island emerges. And the ship flies high... 
The wind stops when the ship is above the crater, and then the ship sinks into the 
volcano, deeper and deeper into the earth. 
The heat in the volcano causes the ship to ignite, and Freyr, Beyla, and Byggvir 
surrender to the fire. 
The ship and its crew go under in a sea of lava, or should I say a sea of magma. The 
stone is in the fire, and fire and stone have become one, like water, liquid. 
The Rune Ship and its crew undergo a final initiation, a final baptism beyond the 
world that the eye can see, beyond the shadow that separates life and death. 
One more dæg… 
It is up to us to enter with ᛥ Stan the Fire ᛣ Cweorth as a dream journey and 
experience its purification. All illusions are consumed by the fire, and the lessons are 
stored as memories by ᛥ Stan. 
An eternal fire burns deep within the stone.




